‘En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.” Genesis 1:3
Grote God en liefdevolle Vader, wat lijkt dit raadselachtig. U roept
het licht en dat licht is er. Wat we missen zijn de zon, de maan en de
sterren. Hoe kan er licht zijn zonder deze lichtdragers? Gaat het hier
niet om de licht der wereld, moeten we hier niet denken aan Uw
Zoon. Sprak Jezus zelf niet die prachtige woorden: Ik ben het licht
der wereld (Johannes 8:12, 9:5). Dank U dat Zijn licht mag schijnen
in mijn wereld, mijn leven. Dank U dat ik daardoor niet meer in
duisternis wandel. Dank U voor het licht in mijn leven, Uw Zoon,

Jezus, die ik boven alles liefheb. Amen



